
DE NIEUW MENS 

 
 
Oude Testament: ‘Uiteindelijk zal er maar een heel kleine groep overblijven. Net zoals 
van een boom alleen de wortels overblijven. En met die mensen zal ik opnieuw 
beginnen.’ - Jesaja 6:13. 

Jezus: ‘Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en 
de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. 14Nauw 
is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te 
vinden.’ Mattheus 7:13. 

Verdere verdieping: 
Ik, Nathan Rozenhart, draag kennis van het teken van Christus. Zie Mattheus 24:30: ‘En 
dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des mensen verschijnen’.  
Door de eeuwen heen hebben christenen en de kerk zich afgevraagd: welk teken? 
Want Jezus sprak er wel over tegen zijn directe discipelen, tweeduizend jaar geleden, 
maar in de Bijbel wordt er verder geen beeld aan gegeven. 
In de vorige eeuw is dat aan mij dat geopenbaard. Misschien kende de directe groep om 
Jezus (Yeshua), ook dat teken. 

Voor mij heeft de huidige kerk afgedaan. En bestaat de nieuwe kerk (gemeente) uit 
mensen die zich direct verbonden voelen met Christus. En in dit licht bij elkaar komen, 
gewoon thuis. ‘Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in 
hun midden.’ – Mattheus 18:20. 

Wees geen volgeling van een/de georganiseerde godsdienst. Ontmoet Christus direct, 
daar waar je hart is. 
Hij manifesteert zichzelf als liefde: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar 
liefhebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben.  
Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.’ – 
Johannes 13:34-35. 

De kerk (nieuwe gemeente) hoort geen goede doelen instelling te zijn, zeker niet op de 
eerste plaats. Maar men dient als Maria aan zijn voeten te gaan zitten en te luisteren 
naar zijn leringen. ‘Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En 
een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis.  
En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn 
woord luisterde.  
Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: 
Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen 
haar dat zij mij helpt.  



Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk 
over veel dingen.  
Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal 
worden afgenomen.’ – Lukas 10:38-42. 

Jezus noemt dat de eerste liefde: ‘En u hebt moeilijkheden verdragen, en volharding 
getoond. Om Mijn Naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden.  
Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten.’ – Openbaring 2:3-4. 

Wij als groep Rozenhart zijn vertrouwd met deze eerste liefde. 
De nieuwe gemeente (kerk) hoort volledig de houding van een Maria te hebben. 
‘Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. 
Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, 
als u zich niet bekeert.’ – Openbaring 2:5. 
(De – gouden – kandelaar is het symbool van de engel van de gemeente.) 
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